
Wie wil je dat ik ben? 
 

 
Dit is een verdrietig gedichtje voor je feestje! 
Wat wil je dat ik ben? 
Je wil dat ik een bootje in de zee van je ogen ben varen. 

Wat wil je dat ik ben? 
Je wil dat ik een vogeltje in de lucht van je dromen ben vliegen. 

Wat wil je dat ik ben? 
Je wil dat ik een sterretje in de hemel van je haar ben schenen. 

 
Sorry mevrouw, sorry mijn kooitje. 

Sorry, want Ik zonder jou beter ben worden. 
Mijn vleugels zijn gebroken en ik kan niet vliegen. 

 
Sorry mevrouw, sorry mijn aquariumpje. 

Sorry, want Ik zonder jou beter ben worden. 
 Ik heb mijn zeilen crashen en ik kan niet meer zeilen. 

 
Sorry mevrouw, sorry mijn maantje. 

Sorry, want Ik zonder jou beter ben worden.  
Dat ik de zon ben, als ik in de hemel ben is er geen ster meer met mij zien. 

 
Sorry, want Ik zonder jou beter ben worden.  
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