Ver weg, dicht bij!

Gisteravond droomde ik
Dat ik naar de maan moest gaan
Maar ik ben naar Amsterdam gegaan
Ik heb de trein gepakt

Dat heb ik met mijn droom gedaan.

Vandaag blij ik dichterbij
misschien ga ik naar het centrum
En ontmoet ik de maanman
Dat heb ik gisteravond gedroomd

maar die is weggestroomd.

Ik weet zeker dat hij heel bangis
de wereld is erg ver van de maan
Maar net als in mijn droom
lijken dingen zo ver weg

maar zijn soms zo dichtbij ...



