
het leerboek

open het leerboek
hier zijn het onbekende woorden

verweg en dichtbij - wat verstaan we onder deze woorden?

als we knuffelen en kussen met een persoon,
die vernedert en houdt niet van ons
is het persoon ver weg of dichtbij?

verweg en dichtbij - wat verstaan we onder deze woorden?

en als we altijd in onze ziel en herinneringen aan een persoon hebben 
die dicht bij ons voelden,
die een vriend was of een grote liefde
en van wie we de persoon uit het halve woord begrepen
en diegene we nooit meer zullen zien
maar dat is altijd in onze herinneringen
is dat ver of dichtbij?

verweg en dichtbij - wat verstaan we onder deze woorden?

en als zijn ziel op een van de sterren staat die we nooit kunnen bereiken
maar licht van verre ster is in onze ogen.
is dat ver of dichtbij?

verweg en dichtbij - wat verstaan we onder deze woorden?
waar kunt u het antwoord op de vraag vinden?

aan het einde van het boek van uw leven


